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En toch 
 
Het is mooi, dat het steeds mogelijk is 
na een 80 jarige periode van groot gemis 
om met elkaar te herdenken. 
En toch kunnen we nu geen vrede schenken 
aan al die duizenden die nu nog lijden 
en ook kunnen we hen nog steeds niet bevrijden. 
Terwijl de agressors maar door kunnen gaan 
en ons hele werelddeel in zijn hemd laten staan. 
Om de vele mensen uit dit lijden te halen 
die het vaak met hun leven moeten betalen. 
Hier zijn toch totaal geen woorden voor 
vrede beleven en het lijden gaat door. 
Wat betekent Eenheid, Samen, Respect 
als een zinloze oorlog deze lading dekt. 
 
En toch 
ja, echt we moeten blijven herdenken 
en juist aan die mensen onze aandacht schenken. 
Want wat onze voorouders hebben meegemaakt 
dat nog steeds die generatie ten diepste raakt. 
Daarom zeg ik, zing, vecht, huil, bid en bewonder 
want deze lijdende mensen kunnen niet zonder.... 
onze hulp, steun en onvermoeibare aandacht 
in de strijd tegen die gruwelijke macht. 
Daarom herdenken en zijn we hier bij elkaar. 
Want eens 80 jaar geleden in de tweede oorlog 
leefden wij ook, zoals zij nu daar. 
 


