
 
 

 
 

 

Herdenking 4 mei 2025 in Hoog-Keppel 
 

Tekst voorgelezen door Trees Offenberg 
Tijdens de ceremonie in de kerk 
 
 
VERHALEN OM NOOIT TE VERGETEN 
 
Niet vergeten 
 
Ik heb de doden nooit gezien, 
de angst, de massagraven. 
Ik heb de honger niet gekend, 
de kille grauwe dagen. 
Ik heb de cellen niet gezien, 
ik heb geen vriend verloren. 
Ik heb er niets van meegemaakt, 
ik ben daarna geboren. 
 
Maar ik heb de foto's wel gezien 
van stuk geschoten huizen. 
Het grijze oorlogsmonument, 
de reeksen witte kruisen. 
Wat hebben wij ervan geleerd, 
de oorlog blijft ons dreigen. 
Daarom zal ik op de vierde mei 
eerbiedig blijven zwijgen. 


